
LIEFDESBRIEF VAN VADER 

 

Mijn Geliefde ..................   [vul hier je eigen naam in] 

Jij kent Mij misschien niet, maar Ik weet alles van jou  {Psalm 139:1} 

Ik weet wanneer jij zit en opstaat  {Psalm 139:2} 

Alles wat je doet is voor Mij bekend  {Psalm 139:3} 

Zelfs de haren op je hoofd zijn geteld  {Mattheus10:29-31} 

Want jij bent naar Mijn evenbeeld gemaakt  {Genesis 1:27} 

In Mij leef je en beweeg je en ben je  {Handelingen 17:28} 

Want jij bent uit Mij voortgekomen  {Handelingen 17:28} 

Ik kende je al voordat je gevormd werd  {Jeremia 1:4-5} 

Ik koos jou toen Ik de schepping plande  {Efeziers 1:11-12} 

Jij bent geen foutje  {Psalm 139:15-16} 

Want al jouw dagen staan geschreven in Mijn boek  {Psalm 139:15-16} 

Ik stelde precies de tijd vast van jouw geboorte en waar je zou leven 
{Handelingen 17:26} 

Jij bent prachtig gemaakt  {Psalm 139:14} 

Ik weefde jou in je moeders schoot  {Psalm 139:13} 

En bracht jou ter wereld op de dag van je geboorte  {Psalm 71:6} 

Ik ben verkeerd voorgesteld door degenen die Mij niet kennen 
{Johannes 41:44} 

Ik ben niet afstandelijk of boos, maar Ik ben de volmaakte expressie 

van liefde  {1 Johannes 4:16} 

En het is mijn verlangen om Mijn liefde over jou te gieten  {Johannes 3:1} 

Eenvoudigweg omdat jij Mijn kind bent en Ik jouw Vader  {1 Johannes 3:1} 

Ik bied jou meer dan jouw aardse vader je ooit kan geven  
{Mattheus 7:11} 

Want Ik ben de volmaakte Vader  {Mattheus 5:48} 

Al het goede wat je ontvangt komt van Mij  {Jakobus 1:17} 

Want Ik ben jouw voorziener en Ik kom al jouw noden tegemoet 
{Mattheus 6:31-33} 

Mijn plan voor jouw toekomst is altijd vol van hoop geweest  
{Jeremia 29:11} 

Omdat Ik je lief heb met een eeuwige liefde  {Jeremia 31:3} 

Mijn gedachten over jou zijn ontelbaar als het zand aan het strand 
{Psalm 139:17-18} 

En Ik juich over jou met blijdschap  {Zefanja 3:17} 



Ik zal nooit ophouden met jou goed te doen  {Jeremia 32:40} 

Want jij bent Mijn kostbare bezit  {Exodus 19:5} 

Ik verlang ernaar om je op te richten met heel Mijn hart en ziel 
{Jeremia 32:41} 

En Ik wil je grote machtige dingen laten zien  {Jeremia 33:3} 

Als je Mij zoekt met heel je hart, zul je Mij vinden  {Deuteronomium 4:29} 

Verheug je in Mij en Ik zal je de verlangens van je hart geven 
{Psalm 37:4} 

Want Ik ben het die je deze verlangens gaf  {Filippenzen 2:13} 

Ik kan oneindig veel meer doen dan jij kan bedenken  {Efeziers 3:20} 

Want Ik ben jouw grootste bemoediger  {2Thessalonicenzen 2:16-17} 

Ik ben ook de Vader die je troost in je moeilijkheden  {2Corintiers 1:3-4} 

Wanneer je hart is gebroken, ben Ik dicht bij je  {Psalm 34:18} 

Als een herder die zijn schaapjes draagt, draag Ik jou in Mijn hart 
{Jesaja 40:11} 

Op een dag zal Ik alle tranen van je ogen afwissen  {Openbaring 21:3-4} 

En Ik zal alle pijn die je op aarde geleden hebt van je wegnemen 
{Openbaring 21:4} 

Ik ben jouw Vader en Ik heb je lief zoals mijn zoon Jezus  
{Johannes 17:26} 

Hij is de exacte vertegenwoordiging van Mij  {Hebreeën 1:3} 

Hij kwam om te laten zien dat Hij voor je is, niet tegen je  
{Romeinen 8:31} 

En om je te vertellen dat Ik jou niet je zonden toereken  
{2Corintiers 5:18-19} 

Jezus stierf zodat jij en Ik weer verzoend kunnen worden met elkaar 
{2Corintiers 5-18-19} 

Zijn dood was de ultieme expressie van liefde voor jou  {1Johannes 4:10} 

En niets kan je ooit meer scheiden van Mijn liefde  {Romeinen 8:38-39} 

Kom naar huis en Ik zal het grootste feest geven dat ooit in de hemel 

is gevierd  {Lukas 15:7} 

Ik ben altijd Vader geweest en zal altijd Vader blijven  {Efeziers 3:14-15} 

 

Mijn vraag is... Zou jij Mijn kind willen zijn?  {Johannes 1:12-13} 

 

Ik wacht op je...  {Lukas 1:11-32} 
 

Liefs, Je Pappa, 

Almachtige God. 
 


